
“Luisteren naar wie niemand luistert. 
Spreken waar niemand spreekt. 

Delen met wie niets en niemand heeft, 
zonder ons op iets te laten voorstaan.” 

 
uit de spiritualiteit van  

de Zusters van Onze Lieve Vrouw



† 

 
In dankbare herinnering aan 

 
 

Zuster Trees 
Theresia Paulina Wilhelmus Maria Janssen 

 
 

* Hillegom, 14 februari 1933 
 

Geprofest als  
zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

op 17 augustus 1956 
 

† Amersfoort, 20 februari 2025

Mijmering  
 

Een boom staat voor mijn raam  
de bladeren zijn gevallen en  

liggen op de grond  
Bij honderd- duizendtallen.  

 
Je zou zeggen hij is dood  

Hij heeft geen kracht tot leven  
De fleur en energie  

Die hebben hem begeven.  
 

Maar toch- mijn boompje leeft.  
Is niet teneer geslagen  

Mijn boom staat fier recht op  
Bij storm en regenvlagen.  

 
Zo sterk geworteld staan  

Steeds weer tot leven komen  
Dat is een boom gegund  

Ook mensen, mits zij dromen.  
 

Want midden in de dood  
Kan leven open bloeien  

Als wij, gelijk het mosterdzaad  
Van uit de diepte groeien.  

 
Dan komt er ruimte vrij  

Voor God die ons wil dragen  
En draag ik Hem door weer en wind  

In goede en kwade dagen.  
 

En als het me niet lukt  
Wat ballast los te laten  

Dan kijk ik naar mijn boom  
En ga wat met hem praten.  

 
Trees Janssen


