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In dankbare herinnering aan 

 
Zuster Julia Maria Ronde 

Maria Christina 

 
* Onstwedde, 6 december 1929 

 
Geprofest als zuster van Onze Lieve Vrouw 

van Amersfoort op 19 maart 1952 
 

† Amersfoort, 7 november 2024
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In dankbare herinnering aan 

 
Zuster Hermine Kamphuis 

Hermina Aleida 

 
* Tubbergen, 10 januari 1927 
† Amersfoort, 22 maart 2022 

 
Dinsdagmorgen 22 maart, heeft God zuster 
Hermine – Hermina Aleida - thuis geroepen in zijn 
eeuwig Licht. Haar leven is  nu voltooid bij ons. 
 
Met haar verliezen wij een lieve, hartelijke, 
zorgzame en meelevende medezuster, zus, tante 
en vriendin. Zelf was zij, zo blijkt uit haar 
aantekeningen – en soms ook in haar vertrouwelijke 
gesprekken met anderen - er klaar voor om 
opgenomen te worden in het Licht van God. In die 
zin kun je spreken van een echt voltooid leven. 
 
Zuster Hermine werd geboren en is opgegroeid in 
een liefdevol, katholiek gezin van veertien 
kinderen, waarvan zij de tiende was. 
 
Op 15 februari 1949 trad zij in bij de zusters     
van Onze Lieve Vrouw te Amersfoort, waar zij     

18 augustus 1951 haar tijdelijke geloften en     
18 augustus 1954 de geloften voor het leven 
aflegde. Na het behalen van de Frӧbelen Akten  A 
en B heeft zij zich verdienstelijk gemaakt als 
kleuterleidster en later ook als leidster van diverse 
communiteiten. 
 
Zuster Hermine was een diepgelovige, 
ruimdenkende vrouw, wat zich uitte in heel haar 
levenshouding: haar contemplatief gebed en haar 
manier van omgaan met mensen van een andere 
levensbeschouwing. Voor haar was belangrijk hoe 
een mens leefde. 
 
Van Bussum verhuisde zij naar het Moederhuis, 
waar ze alles aanpakte wat nodig was zonder zelf 
op de voorgrond te treden, maar wel vol aandacht 
voor hen die wat op de achtergrond geraakt 
waren, die niet zo direct ‘gezien’ werden. 
 
Wij zijn dankbaar voor haar leven en haar zijn met 
ons. Wij en haar familie zullen haar missen, maar 
we weten haar nu geborgen bij God en dat 
gunnen wij haar van harte. In die geest van 
dankbaarheid hebben we maandag tijdens een 
plechtige viering afscheid genomen en haar 
daarna begeleid naar de begraafplaats van Onze 
Lieve Vrouw waar ze in de grafkelder van de 
Zusters van Onze Lieve Vrouw is bijgezet. 
 
Bestuur en Zusters van Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort en familie.

†

In die tijd sprak Jezus: “De tijd is gekomen dat 
de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 
Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij 
veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven 
vastklampt, verliest het, maar wie in deze 
wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het 
eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: 
waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie 
Mij dient zal door de Vader geëerd worden.” 
 
Johannes 12,23-26


